
 

 

Liturgische suggesties en preekschets voor roepingenzondag   
11 mei 2025   
Vierde zondag van Pasen - zondag van de Goede Herder   
  
Lezingen volgens het oecumenisch leesrooster  
Numeri 27,12-23  
Psalm 100  
Openbaring 7,9-17  
Johannes 10,22-30  
  
alternatief  
  
Psalm 47,7.2  
Handelingen 9,32-42  
Psalm 71,1.3  
Johannes 5,1-15  
  
Kleur: Wit  
  
Andere tekstsuggesties:   
1 Samuel 3: 3-19 (de roeping van Samuel)  
1 Koningen 19: 16-21 (de roeping van Elisa)   
Esther 4 (de roeping van Esther)  
Jesaja 6: 1-8 (de roeping van Jesaja)   
Jeremia 1, 4-10 (de roeping van Jeremia)   
  
Matteüs 9: 35-38 (Bid de Heer van de oogst of Hij arbeiders wil sturen’)  
Johannes 21: 15-19 (de hernieuwde roeping van Petrus)   
Handelingen 9, 1-22 (de roeping van Paulus)  
  
Liedsuggesties bij het oecumenisch leesrooster  
  
  
Liedsuggesties bij het thema roeping/kerk/ambt   
Psalmen: 1, 15, 33, 34, 84, 96, 119, 133  
  
Liedboek:   

• 361 (Er heeft een stem gesproken)  
• 531 (Jezus die langs het water liep)  
• 912 (Neem mijn leven laat het Heer)  
• 941 (Waarom moest ik uw stem verstaan)  
• 944 (O Heer, verberg u niet voor mij)  
• 967 (Geef geloof aan wie Gij zendt)  
• 969 (In Christus is noch west noch oost)  
• 970 (Gaven schonk Hij vele)  
• 971 (Christus deelt al zijn gaven uit)  
• 974 (Zeg toch het goede aan),   



 

 

 

• 975 (Jezus roept hier mensen samen),  
• 976 (Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven)  
•   

Andere bundels:  
• De Heer heeft mij gezien en onverwacht ( Zangen van Zoeken en Zien 547)  
• Wil je opstaan en mij volgen (Iona 40/ Hemelhoog 386)  
• God roept ons broeders tot de daad (Liedboek vd kerken Gezang 474, 
Hemelhoog 677)  
• Heer wat een voorrecht (Op Toonhoogte 354, Opwekkingsliederen 249,)  
• Jezus vol liefde, U wilt ons leiden (Op Toonhoogte 282, Hemelhoog 380)  
• Wij blijven geloven (Op Toonhoogte 220 Hemelhoog 367 Evangelische 
Liedbundel 279)  

  
  
  
  



 

 

 

Preekschets bij Numeri 27:12-23  
Door ds. Marije Soethout, ambulant predikant in de Protestantse Gemeente Maas en Peel  
  
Het eigene van de zondag  
De 4e zondag van Pasen; roepingen zondag.  
De Protestantse Kerk heeft zich bij de oecumenische traditie van een roepingenzondag 
aangesloten. Ook dit jaar worden gemeenten gevraagd om in hun eredienst op de 4e zondag 
van Pasen aandacht te besteden aan het onderwerp ‘roeping’.  
Op het oecumenisch leesrooster staat voor deze dag onder andere Numeri 27: 12 – 23.   
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land 
dat ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd 
worden, net als je broer Aäron. 14Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten 
met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag 
hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van 
Sin.) 15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de 
levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17die het kan leiden en de troepen 
kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder 
herder.’ 18De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man 
die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar 
en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20en laat 
hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan 
gehoorzamen. 21Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester 
Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn 
uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’  
22Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem 
plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23legde hem de handen 
op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.  
  
Structuur van het tekstgedeelte  
Vers 12 – 21 : Gesprek tussen de Heer en 
Mozes   

  

  Vers 12 – 14: Opdracht de berg te beklimmen 
en waarom  

  Vers 15 – 17: Vraag om opvolging  
  Vers 18 – 21: Instructies wie Mozes moet 

opvolgen en hoe dit vorm te geven  
Vers 22: Uitvoering van de instructies    
  
Exegetische opmerkingen bij de tekst  
Vss 12-16  
* In vers 14 wordt verwezen naar de reden waarom Aäron en Mozes niet het land zullen 
binnengaan. Dat heeft te maken met  “het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin”, 



 

 

 

waar water uit de rots is gekomen voor het klagende volk. De reden die hier wordt genoemd: 
“Dat is omdat jullie …. geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.”   
God had gezegd de rots te bevelen water te geven. Maar Mozes zei tegen het volk “zullen wij 
voor u uit deze rots water laten stromen?”. Wij, dat zijn Mozes en Aaron. Mozes trok de eer 
voor het voorzien in water naar zichzelf en Aaron toe. Hij gaf God niet de eer die Hem toekomt. 
Extra dramatisch maakte hij het teken toen hij twee maal op de rots sloeg met de staf. Mozes 
ging er met gestrekt been in bij het volk en maakte zijn eigen positie ten opzichte van het volk 
groter dan hem toekwam.  
* God gunt het Mozes wel een blik te werpen op het beloofde land, anders dan eerder Aaron.   
* Bij de aankondiging van zijn sterven is het Mozes zelf die aan God vraagt om een leider over 
het volk aan te stellen.   
Vs 17  
* Vers 17a vertaalt de NBV21 als “die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren”. Een 
interpretatie van de uitdrukking “die hen doet uittrekken, hen doet [in]komen”. Daarmee wordt 
het totale handelen van een leider bedoeld. De verwijzing naar “de troepen” legt de nadruk op 
krijgsverrichtingen, in contrast tot vers 17c, waar de leider wordt gezien als een herder.   
* De keuze voor Jozua als opvolger is niet verrassend. Hij staat Mozes al lange tijd ter zijde. 
Jozua was ook, samen met Kaleb, de enige van de verkenners die een positief verslag 
uitbrachten van het beloofde land (Num. 14: 6).   
  
Vs 18-21  
In vers 18 wordt Jozua beschreven als “een man die geestkracht bezit”. Opmerkelijk detail; 
het is Kaleb waarover God zegt: “Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield 
was en Mij volkomen trouw is geweest …” (Num. 14: 24).  
* Uit vers 19 blijkt dat het regelen en bekrachtigen van Jozua als nieuwe leider geen 
onderonsje is tussen Mozes en Jozua. Het leiderschap moet overgedragen worden in bijzijn 
van de priester Eleazar en de hele gemeenschap. Als hij leider is zal hij zich voor beslissingen 
tot de priester Eleazar moeten wenden, om door hem de Heer te raadplegen (vers 21). Anders 
dan Mozes, die direct met God spreekt.  
Vs 22  
* Mozes kreeg de instructie Jozua de hand (enkelvoud) op te leggen, maar bij de uitvoering legt 
hij hem zijn handen (meervoud) op. In de Joodse traditie wordt uitgelegd dat Mozes een 
overvloed aan wijsheid schenkt aan Jozua.  
[Bron: https://joods-christelijke-dialoog.nl/tekstuitleg-wiki/numeri-27-12-23/ ]  
  
  
Aanzetten voor de verkondiging  

• Het woord ‘roeping’ kan associaties oproepen van de ‘groten’ in de Bijbel, 
waarbij een stem uit de hemel klinkt. Bijvoorbeeld de roeping van Mozes. Het 
bijzondere fenomeen van de brandende braambos die niet verbrandde. De 
hoorbare stem. Mozes die zijn sandalen moet uittrekken vanwege de heiligheid van 
de grond waarop hij staat.   

Jozua wordt op een andere manier geroepen tot zijn nieuwe leiderschapstaak voor het 
volk. Het is Mozes die direct met God communiceert. Voor Jozua is er geen bijzonder 



 

 

 

fenomeen of een directe stem uit de hemel. Hij is in zijn rol gegroeid als dienaar naast 
Mozes. Hij krijgt zijn roeping indirect, via de woorden van Mozes.   
  

• Wat is je positie als ‘geroepene’ binnen de kerk? Beantwoorden aan een 
roeping binnen de kerk betekent niet dat je een ‘supergelovige’ moet zijn, alles al 
weet, altijd overal een antwoord op moet hebben, of jezelf heel belangrijk acht. 
Mozes komt juist in de problemen als hij te veel eer naar zichzelf toetrekt. De 
roeping tot het ambt, of dat nou diaken, ouderling of predikant is, doe je (als het 
goed is) niet voor de titel, of de eer. De mensen die veel doen voor de kerk en die 
ereplaats niet zoeken, zijn misschien juist wel de mensen die het hardst nodig zijn 
binnen het ambt. De positie van het ambt vraagt juist om mensen die zich 
gedragen weten door hun roeping en zending (door God en gemeente)  

  
• Echt belangrijke mensen, zijn mensen die ‘belangrijk zijn’, niet belangrijk 
vinden.  
[Citaat van Herman De Dijn, Belgisch filosoof]  

  
Voel je jezelf niet belangrijk genoeg om een ambt te bekleden, dan is dat misschien 
eerder een aanbeveling dan een reden om het niet te doen. Ook de grote namen in de 
Bijbel die geroepen worden, zijn vaak menselijk gesproken niet de meest voor de hand 
liggende personen.  
  

• De enige aanbeveling die in deze tekst klinkt voor Jozua is: “hij is een man die 
geestkracht bezit”. Ben je enthousiast, voel je je geïnspireerd, kan je anderen 
inspireren? Ben je ontvankelijk voor wat de Geest je te binnen kan brengen, door de 
woorden van de Bijbel, door de woorden van mensen? Misschien ligt er dan wel 
een roeping te wachten op jouw antwoord.  

  
• Waarom de aparte positie van het ambt, naast het veelvoud wat er door 
taakdragers wordt gedaan binnen de gemeente? Jozua moet plaatsnemen voor de 
priester en voor de hele gemeenschap. Dat heeft op een positieve manier met 
autoriteit te maken, het krijgen van een mandaat. Ten overstaan van de gemeente 
een ambt aanvaarden, maakt de gemeente medeverantwoordelijk.   

  
• De handoplegging ten overstaan van de gemeenschap van Jozua kan ook 
verbonden worden aan de liturgie bij het aanvaarden van het ambt. Hoe wordt daar 
plaatselijk mee omgegaan? Zijn er specifieke plaatselijke gebruiken en wat is het 
verhaal daarachter? Mogelijk zijn er ook plaatselijke gebruiken op het moment dat 
iemand het ambt neerlegt.  

  
• “…zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder 
herder.” Uiteraard is het Jezus zelf die de Goede Herder is. En mogen we gelovig 
bidden “Heer, het is Uw kerk”. Toch hebben we in de plaatselijke gemeente en 
landelijk in de kerk weldegelijk mensen nodig die zich vrijwillig en professioneel 



 

 

 

inzetten voor Gods kerk. Voor langere tijd je verbinden aan een ambt, of er zelfs 
een studie aan wijden en je werk van maken? Je zal je maar geroepen voelen!  

  
Liturgische suggesties  
Liederen  
Liedboek (zingen en bidden in huis en kerk):  
Psalm 100 Juich Gode toe, bazuin en zing  

Eventueel uit de bundel “De nieuwe Psalmberijming” 
(https://www.denieuwepsalmberijming.nl)  

Nr 349 Heer, zie ons aarzelend staan  
Nr 360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer  
Nr 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat  
Nr 418 God, schenk ons de kracht  
Nr 605 De toekomst is al gaande  
Gebed  
Heer, open mijn lippen,  
opdat mijn mond uw lof verkondigt  
en van uw goede werken spreekt.  
   
Heer, open mijn ogen,  
opdat ik oog krijg voor Uw heerlijkheid  
en de nood van mensen zie.  
   
Heer, open mijn oren  
opdat ik naar Uw woord luister  
en het lijden van de armen hoor.  
   
Heer, open mijn neus,  
opdat ik de aangename geuren van Uw schepping opsnuif  
en een neus krijg voor onrecht.  
   
Heer, open mijn hele gelaat,  
opdat ik op U gericht leef  
en mensen op mijn pad open ontmoet.  
   
Heer, open mijn handen,  
opdat ik de volheid van het leven kan ontvangen  
en gul wordt in het geven.  
   
Heer, open mijn hart,  
opdat Uw liefde mij vervult  
en ik ruimhartig mijn naaste liefheb.  
   



 

 

 

[Bron: https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-over-samenwerking/gebeden-
voor-kerk-en-thuis ]  
 
  



 

 

 

Aandachtspunten voor gebed op roepingenzondag:  
  

• Om nieuwe roepingen: om oriëntatie op, groeiend verlangen naar en roeping 
tot het predikantschap en kerkelijk werk bij jonge en oudere mensen. Mensen 
die zich geroepen weten in navolging van de Goede Herder de gemeente 
herderlijk te dienen en voor te gaan in geloof, hoop en liefde.   
• Om nieuwe arbeiders in de wijngaard: niet alleen predikanten en kerkelijk 
werkers, maar ook jeugdwerkers, diaconaal werkers en pioniers.   
• Voor hoogleraren en docenten aan de theologische opleidingen, dat het 
onderzoek en de vorming die daar plaatsvindt tot zegen mag zijn.  
• Voor studenten theologie aan universiteiten en hogescholen die zich 
voorbereiden op het ambt en werk in de kerk.   
• Voor alle werkers in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers, zendelingen, 
predikanten met een bijzondere opdracht of in algemene dienst, pioniers, 
jeugdwerkers, diaconale werkers. Om volharding en geloof, om vrucht op - en 
vreugde bij het werk.  
• Voor gemeenten die al lange tijd vacant zijn en geen voorganger kunnen 
vinden.   

  
Gebeden  
  

1. “Laat ons de heer in eerbied aanroepen  
voor de kerk op aarde,  
voor haar herders en leraars –  
dat door Woord en sacrament  
levend geloof gewekt worde,  
dat de liefde van Christus rijkelijk in haar wone”.  
(Dienstboek I pagina 792)  

  
  

2. Op uw roep Heer, lieten uw leerlingen hun netten achter en volgden U.   
Op uw woord togen zij de wereld in om het evangelie te verkondigen en velen te 
dopen.   

  
Wij bidden U, roep ook vandaag mensen   
om in uw naam getuige te zijn van het evangelie   
en uw gemeente voor te gaan in geloof, hoop en liefde.   

  
Wij danken u voor hen zich door studie aan universiteit of hogeschool   
voorbereiden op werk in de kerk als predikant of kerkelijk werker.   
Schenk hen Uw Geest om te groeien in geloof   
en te onderscheiden waartoe U hen roept.  
  
Goede Herder, wij danken U voor alle voorgangers van onze kerk en de toewijding 
waarmee zij hun werk doen. Wij bidden dat zij met durf en kracht uw Woord zullen 
prediken, en met zachtmoedigheid, volharding en liefde uw gemeente zullen leiden 
naar de waterbronnen van het leven.   



 

 

 

  
Met ieder van ons bent U bezig. Wij bidden U, help ons uw stem te verstaan en te 
onderscheiden waartoe u ons roept.   
Geef ons het verlangen om met overtuiging en vreugde onze plek in te nemen in uw 
dienst. Door Christus onze Heer, Amen    

  
3. “Heilige Geest,   

U die met Pinksteren gewone mensen  
in beweging zette,  
kracht gaf  
woorden in de mond  
U die de verborgen kracht bent van de kerk  
U die ons Jezus laat zien,  
  
Wij bidden U  
roep vandaag opnieuw mensen naar voren  
die in beweging willen komen voor Jezus  
die hun krachten in willen zetten voor de kerk  
die een Woord hebben voor de wereld  
Zo bidden wij U in de Naam die U ons hebt laten zien:  
de Naam van Jezus Christus.  
Amen”  

  
  

4. Heer, U roept ons ieder bij onze naam, als een fluistering in de wind.  
Geef ons de kracht om te groeien in onze unieke identiteit, en de moed om onze 
gaven en passies te laten bloeien.  
Laat ons de roep van Jezus horen, als een melodie die door ons leven en dat van 
anderen stroomt.  
Help ons om wegen te vinden om uw Goede Nieuws te verspreiden, als een zachte 
bries die harten opent en uw radicale, buitengewone liefde laat ervaren.  
Amen  

5. Heer, U roept ons om verhalenvertellers te zijn: U plant uw explosieve 
nieuws in onze gebarricadeerde levens; en geeft ons een plaats in het grote 
verhaal van uw geschiedenis met de mensheid.  
  
U roept ons om pioniers te zijn: uw toekomst te leven, die wij alleen als 
geschenk kunnen ontvangen en die onze fatalistische wereld met haar lage 
horizonten ondermijnt.  
  
U roept ons op om wevers te zijn: om in de knoop geraakte draden op te 
sporen, weer soepel te maken en opnieuw te verbinden; om gerafelde, 
losgeraakte levens bijeen te brengen.   
  
U roept ons om dwazen te zijn omwille van Christus; de ongerijmdheden en 
absurditeiten van het leven te verdragen; en het ballonnetje van onze eigen 
gewichtigheid en enorme importantie door te prikken.  



 

 

 

  
U roept ons om gastvrij te zijn: hartelijk welkom te heten wat heilig is en intiem 
en ons leven herschept; en elk samenzijn of thuiskomen uitbundig te vieren.   
  
U roept ons om poëten te zijn: kunstenaars die licht brengen in de innerlijke 
ruimte en uw onuitsprekelijke aanwezigheid  benoemen, aanroepen en 
uitjubelen.  
  
U roept ons om tuiniers te zijn: zaaiers, telers, beschermers van het ontluikende 
leven, mensen die uw overvloedige oogst uitdelen om niet.  
  
U roept ons om dirigenten te zijn: te genieten van meerstemmigheid en 
samenklank aan te moedigen; om leiding te geven aan de lof van heel uw 
bewoonde schepping .  
  
Heer, U schenkt overvloedige gaven aan allen die U roept. Versterk en steun 
ons en alle dienaren van uw kerk, zodat wij door de veelheid en veelkleurigheid 
van onze roeping een geleidemiddel mogen zijn van uw koninkrijk in deze 
wereld,   
  
door Jezus Christus, onze Heer. Amen  

(Gebed van Roger Spiller, 1944)  
  

6. Heer van de oogst, zend arbeiders in uw wijngaard. Geef dat velen uw 
roepstem horen en bereid zijn om hun leven te wijden aan uw dienst. Geef hen 
moed en kracht om uw wil te volgen en uw liefde te verkondigen. Amen.  

  
7. Goede God, wij danken U voor allen die als voorganger in uw kerk werken. 
Help hen om trouw te blijven aan hun roeping en een bron van inspiratie te zijn 
voor anderen. Amen.  

  
8. Heer Jezus, U hebt uw apostelen geroepen om vissers van mensen te zijn. 
Roep ook vandaag mannen en vrouwen om uw boodschap van liefde en 
verlossing te verkondigen. Geef hen de moed om uw stem te volgen en hun 
leven te wijden aan de dienst in uw Kerk. Amen.  

 
 


